
Gepenseelde 

natuur 

 

 

De Wolfhezer Beek, Xeno Münninghoff 

 

Zijn naam is bekend bij kenners en 

liefhebbers van de schilderkunst, Xeno 

Münninghoff (1873-1944). Vergeet hem niet, 

evenals zijn vrouw Mathilda Jacoba van Vliet.  



Ze woonden in Oosterbeek waar hij de natuur in 

haar volle pracht schilderde. De beken, de 

bomen, het heideland. Met penselen ontsloot hij 

de zwijgende schoonheid van de Neder-Veluwe.  

Zij schilderde kenmerkende 

portretten, onder meer van 

hem. 
 

 

Münninghoff door zijn 

vrouw Mathilda Jacoba van 

Vliet 



Ze liggen begraven op de oude algemene 

begraafplaats aan de Fangmanweg in 

Oosterbeek.  

De kunst duurt lang, 

het leven kort. 

Twee geliefde kunstenaars van wie je het werk 

onder meer kunt bekijken in het Museum 

Veluwezoom, kasteel Doorwerth in Doorwerth. 

 


